Alles is volbracht ! Amen.

.I.

Gelovig aandenken aan Mevrouw

Clara DE CORTE
weduwe van Juliaan BEECKMAN

geboren te Oosterzele op 15 mei 1909 en god-
vruchtig overleden te Zottegem (Sint-Elisabeth-
kliniek) op 29 april 1985, gesterkt met de ge-
nademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Kan het dat wij midden ons groot verdriet om
deze kruisweg van Moederke Clara, toch licht-
punten zien ?

Ja, het kan ! De verdienstelijke levenshouding
in woord en daad spreekt ons aan. De moedig
gedragen tegenheden van het leven, nog voor
dat het grote lijden begon, laten ons dankba-
re herinneringen na.

Maar wat te zeggen over het lange kruisdra-
gen van de laatste jaren ? Wensen wij ons
allen niet in stilte, dezelfde moed, hetzelfde
vertrouwen, dezelfde gelovige sterkte toe, die
wij bij U, goede Moeder, hebben aan het
werk gezien... Bij U hing op de ereplaats
niet voor niets, het Kruis van uw Heer Jezus
Christus !

Lichtpunten ... uw lieve mensen, die zo voor
U zorg hebben gedragen, nachten en dagen
en het zo graag voor U deden. Die zo graag

hadden gezien dat U ook thuis nog, in uw
vertrouwd nestje zou mogen sterven : want
er was geen enkele last teveel om U, in dank-
baarheid, uw eigen goedheid weer te geven.
Wat is er nu toch mooier in ons leven dan
die manier, te doen en te zijn, wat onze Heer
Jezus ons zo fantastisch heeft voorgedaan :
mensen draag zorg voor mekaar, maak het
mekaar wat fijn . . .

Beste Laura, neem dit mooie pluimke van en
voor je moeder van ons allen aan : fijn dat U,
met uw vele andere werk, zo in-goed en trouw
voor uw moeder hebt gezorgd ! Bewaar er
onuitwisbaar in uw hart, de fiere blijheid
voor, zodat uw vele moeiten in mooie bloemen
veranderen mogen, bloemen die nooit verwel-
ken !

Beste kinderen en kleinkinderen en uw kin-
deren, ook u zag ik graag komen, ook u waart
lief voor mij : dank om alles : goede moed,
gaat samen uw leven verder in die liefde voor
mekaar.

Familieleden en buren, ik groet u van harte.
God, die alle mensen weer verenigen zal,
weze uw Herder in uw leven.

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

Haar kinderen, kleinkinderen en de families
BEECKMAN, DE CORTE, GILLIS en BEQUE,
danken U oprecht voor de
blijken van deelneming.
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