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Dit beeldeke weze een vrome herinnering aan
Mevrouw

IRMA DE COSTER

Zij ontving uit Gods hand het leven te Nederbrakel op
20 september 1884, sloot een kristelijk huwelijk met

CYRIEL GOESSEYE

werd gezalfd met de H. Olie der zieken
en keerde er tot haar Schepper terug op 18 april 1966.

Lange jaren stond zij naast haar man om
het wel en het wee van haar gezin te dragen.
Zij kende harde dagen, maar alles stelde zij
in het werk om haar man een echte “ thuis,,
te geven en haar kinderen met een goede op-
voeding het leven in te zenden.

Toen kwamen de jaren van rust ; twee oud-
jes leefden samen in een klein gezellig huis
met een tuin erbij. Naarstig en vlijtig bleef
zij haar huiselijk werk voortdoen en zor-
gend het geluk schenken aan haar echtge-
noot, tot plots midden haar huiselijke bezig-
heden de kiok stilviel. Zij moest haar werk
neerleggen, want God riep haar tot de
echte, volle rust.

Toen zij op haar sterfbed lag, hebben wij
een laatste maal neergebogen over haar, vol
eerbied voor de rimpels die de zorgen in
haar gelaat gegroefd hadden, en vol be-
wondering voor de handen die zoveel ge-
wroet hadden.

‘Wij, haar kinderen, bidden tot de barm-
hartige God, dat hij haar belone en haar
opneme “ ten hemelse paradijze "’ en danken
hem dat wij zo een goede moeder mochten
kennen.

Wil met ons meebidden.

De families DE COSTER,
GOESSEYE,
POLLEZ,
TAILDEMAN,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.
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