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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Eugeen DE COUVREUR

Hij werd geboren te Nederbrakel

op 24 juni 1896 en overleed godvruchtig in
de Kliniek der Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 19 april 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

DE COUVREUR, DE CLERCQ,
danken U.

Namis : zaterdag 17 mei 1986 om 8u.

Gelukkig zijn zij, die in hun leven hun best
doen om God te beminnen en Hem getrouw
te dienen door het onderhouden van Zijn
geboden. In het stervensuur mogen zij in
rust het hoofd neerleggen en zeggen :

« Ik heb God gezocht in dit leven, ik zal
hem in liefde vinden in het andere verder-
bestaan ».

Eugeen is een sterk man geweest. Door
zware arbeid in de smidse heeft hij met
grote stielkennis zijn brood verdiend. Op
twee maanden na, heeft hij de negentig
gehaald, dit mede door de verzorging en
hulp van zijn familie.

Het leven, hoe lang het ook moge zijn,
het schuift als een schaduw voorbij. Daar-
om moeten we, zoals Eugeen, de tijd die
ons wordt gegund nuttig gebruiken en elk
ogenblik door trouwe plichtsvervulling vrucht-
baar maken voor het eeuwig leven.

We willen nu allen de Heer bidden dat Hij
Eugeen opneme in het hemelse geluk waar
hij als gelovige steeds heeft naar uitge-
keken.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel




