Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen

1.

B1ID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Melanie DE COUVREUR

weduwe van Mijnheer
ALFONsS MODDE

geboren te Nederbrakel, op 24 september 1880
en er godvruchtig overleden op 11 mei 1963,
gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken en
de H. Teerspijs, alsook
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Zalig de mens die het uur van zijn dood steeds
voor ogen heeft. Zijn leven zal de voorbode zijn van
zijn einde. Wie goed geleefd beeft zal goed sterven,
betrouwend op Gods oneindige barmhartigheid.

Mijn duurbare kinderen, weest gezegend om de
liefde en de zorg waarmede gij mij altijd omringd
hebt. Samen met uw vader zaliger zullen wij over
U allen blijven waken. Vergeet ons niet in uw gebe-
den en blijft eensgezind elkander steunen in woord
en daad. Dit zal de schoonste troost zijn voor ons
beiden, die niet meer onder U verblijven, maar die
¢p U wachten in de eeuwige zaligheid.

%llerheiligste Hart van Jezus, wij betrouwen
p U.
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De families DE COUVREUR, VAN DE WALLE, MODDE, HOEBEKE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




