Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar Uw woord
in vrede gaan.
Mijn ogen hebben thans Uw heil aanschouwd,
dat Gij voor alle volken hebt bereid.
(Liturgie van Lichtmis)
1.

Gedenk in uw gebed
DE HEER

Paul DE CREMER

weduwnaar van Mevrouw
Germaine CEUTERICK

Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op

26 september 1909 en godvruchtig overleden te
Lierde (Deftinge) op Lichtmis 2 februari 1995,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

In bewuste geloofsovergave en stille gelatenheid heeft
papa, op het feest van Lichtmis zijn leven uit handen
gegeven, Zijn Schepper tegemoet. Wij gedenken in
piéteit en dankbaarheid :

zijn eenvoudig en diep doorleefd geloof in Gods’
scheppende almacht; zijn genegenheid en innige
levenstrouw aan mama en gezin, zijn bekommernis om
hun wel en wee; zijn beroepsfierheid in de uitbating en
uitbreiding van zijn bedrijff samen met mama en hun
gezin; zijn onvermoeibare ijver en werkkracht tot laat in
de avond, in weer en wind, doorheen de wisseling der
seizoenen : landbouwer in hart en nieren, hield hij van
plant en dier en verzorgde hen met veel liefde,
overgave en geduld, vooral ook bij tegenslag en
mislukte oogsten... "voor een slecht jaar breekt een
boer zijn schuur niet af "
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Ondertussen bleef hij steeds bereid vriend en buur in
nood te helpen.

Al te vroeg echter werden hem 3 van zijn kinderen ont-
nomen,; in stille fierheid schonk hij een van zijn zonen
in dienst van de Heer.

Elke zondag ging hij getrouw ter kerke en gaf het
gebed een vaste plaats in zijn leven. Als
“Kerkmeester” vervulde hij zijn taak met ijver en trouw.
Zoals elke mens had ook hij nochtans zijn zwakheden
en onvolkomenheden : Heer, reken hem zijn fouten
niet aan en gedenk al zijn goede bedoelingen.

Na de dood van mama werd hij een wat verloren man,
alles werd eenzamer - stiller. Gelaten en zwijgzaam
droeg hij de dagen van lichamelijke aftakeling. Toch
was hij ook toen nog voortdurend bekommerd om het
voortbestaan van zijn bedrijf, zijn levenswerk, en het
geluk van zijn aangroeiend gezin. Meer dan wij
kunnen vermoeden vond hij tot zijn laatste
levensadem in de H. Hostie elke zondag opnieuw zijn
moed en vertrouwen. Op Lichtmis kwam de Heer hem
een laatste maal tegemoet, zoals bij de oude Simeon.
“De Heer is mijn Heil, mijn Licht en sterkte, wie zou ik
vrezen ?" Dank voor allen die hem met veel zorg
omringden en hem ook in droeve dagen innig getrouw
nabij waren.

Moge het prille Verrijzenislicht hem nu voorgoed om-
stralen en hem samen met mama opnemen in Gods’
genadigde Heerlijkheid.

De families DE CREMER - CEUTERICK
VAN LIERDE - DE NORRE

danken U voor de blijken van innige deelneming hun
betuigd bij deze rouw.

Namis : vrijdag 10 maart 1995 om 18.30 uur.

Van Den Dri h Drukkerij Van de Maele




