Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht haar verschijne.
t
BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Paula DE CRIDTS

echtgenote van de Heer

Arthur  VANDENABEELE

geboren te Oudenaarde op 16 augustus 1909 en
er overleden in de H. Hart-kliniek op 17 decem-
ber 1974, versterkt door de H.H. Sakramenten.

O mens, wat is uw leven op aarde brozer dan
een riet, nietiger dan een wind. Vandaag zijt
gij en morgen zijt gij verdwenen. Wat is ons
leven op aarde soms gevuld met ellende, lijden
en bitterheid. =

Gans onverwacht werd Paula van het tijdelijke
naar het eeuwige opgeroepen. We wisten wel
dat haar gezondheid niet van de beste was, maar
toch durfden we nog hopen op vele jaren. Maar
aan elk mensenleven is een grens gesteld en
niemand overschrijdt de vastgestelde eindmeet.
Bidden wij voor onze goede moeder, die steeds
bezorgd was om het welzijn van haar gezin:
God, wie het eigen is altijd barmhartig te zijn
en te sparen, wij smeken U voor uw dienares
Paula, die gij uit deze wereld hebt laten heen-
gaan ; laat uw heilige engelen haar opnemen en
geleiden naar het hemels vaderland, het paradijs ;
zodat zij die in U geloofde en op U vertrouwde
de eeuwige straffen moge ontgaan en deel krij-
gen in de hemelse vreugde. Door Christus onze
Heer. Amen.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
familieleden, dit onverwachte scheiden is een
zware beproeving, doch laten wij nederig Gods’
wil aanvaarden en weest mij gedachtig in uwe
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !
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