Gegroet, o Christi-Kruis, ons enige hoop . . .
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ZALIG AANDENKEN

aan Mevrouw

Irma Maria DE CROO

Weduwe van Mijnheer

Hector BEERENS
Lid van de Verenigde Gebeden
de Derde Orde
de Boerinnengilde,
geboren te Godveerdegem de 25 februari 1886
naar het Eeuwig Tehuis teruggekeerd
de 16 juli 1963,
begenadigd met de Sacramenten van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer, ik heb Uw stem gehoord en Ze beantwoord
met diep geloof, vaste hoop en oprechte liefde.
Ze was een kranige vrouw, die, als echtgenote,
haar man met blijvende offerliefde heeft bijgestaan;
die, als moeder, haar kinderen met bestendig
christelijk voorbeeld heeft geleid.

Vijanden had ze niet, omdat ze steeds hartelijk
en vrijgeving was, niettegenstaande talrijke be-
proevingen die ze door te maken had.

God alleen mag oordelen, en Hij zal ze, na haar
lijdzame berusting, in Zijn Eeuwige Vreugde
opnemen.

Dierbare kinderen, gij hebt mij geéerd en geholpen:
ik dank u van harte. Troost mekaar en volgt
moeders voorbeelden na.

Lieve kleinkinderen, beste broers, zusters en fa-
milieleden, denkt nog dikwijls aan mij.
Eerwaarde Zuster Verona, ik dank u oprecht om
uw offervaardige verpleging.

Gij allen, bidt en offert voor mijn zielerust; ik zal
de Goddelijke Albehoeder om genade en bescher-
ming smeken, voor u.

Mijn Jezus barmhartigheid! ( 300 d. afl.)
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Uw medevoelen bij het afsterven van haar die
ons zo dierbaar was, schenkt ons veel troost, Uw
gebed strekt onze welbeminde overledene tot eau.
wige steun. Wij danken U daarvoor van harte

Mr en Mw Urbain Stevens-Beerens en kinderen
Mr en Mw Lucien Beerens-Asscherickx en kinderen
Mr en Mw Arséne Beerens-Dierickx en kinderen
Mr en Mw André Beerens-De Mulder en dochter
Mr Polydoor Beerens
Mr en Mw Urbain Beerens-Renaer en kinderen
haar kinderen en kleinkinderen
De Familién De Croo, Beerens, D'Hauwers en Van
Wijnendaele.

Drukk V. Ruyskansvalde-Bogaart Godveerdegam




