Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.

.I.

Dit weze een uitnodiging tot gebed voor de ziel
van de Heer

Karel DE CROO

echtgenoot van Mevrouw Alice MARTENS.
Geboren te Nederbrakel op 6 juni 1922 en thuis,
omringd van zijn famlie, overleden op

7 januari 1992, na de HH. Sakramenten van de
zieken te hebben ontvangen.
Ere-gemeentesekretaris van Michelbeke en Elst
Ere-koster te Michelbeke.

« Ten paradijze geleiden u de engelen»... Zo
vaak zong hij het voor anderen; de afscheids-
groet van de kerk voor de teraardebestelling
van haar kinderen; een gebed van hoop en blij
verwachten. Nu wij voor hem zingen is die
hoop doorregen van ergens een zekerheid, dat
weten van het hart, dat de poort van het pa-
radijs voor hem wijd open heeft gestaan en
dat de Heer hem =zal hebben begroet met de
evangeliewoorden : « kom, goede en trouwe
dienstknecht, ontvang het loon, dat van eeu-
wigheid voor u is bereid ».

Een trouwe dienstknecht, iemand die dienend
in het leven stond, voor God en de medemens,
een man bedacht op andermans noden, ander-
mans vreugde en verdriet, dat is het wat hem
typeerde. Of het thuis was als echtgenoot en
vader, als koster-organist in de kerk, als se-

kretaris in de dorpsgemeenschap of 'gewoon als
buur of vriend, Karel was altijd daar ais ie-
mand op wie men rekenen kon en van wie
men attentie en warmte mocht verwachten.
Maar hij was daarbij de bescheidenheid zelf ;
bijna verlegen als hij een plezier deed en ze-
ker nooit uit op bedankjes of lofprijzingen, als-
of goed-zijn de normaalste zaak van de wereld
is.

Zo zullen we hem blijven gedenken : een mens
die goedheid en eenvoud uitstraalde, een mens
van Gods welbehagen aan wie door de engelen
in de Kerstnacht vrede werd beloofd. Hoe vaak
heeft hij ook dat niet gezongen in de eucha-
ristie « Gloria in excelsis... Eer aan God in
den Hoge en vrede op aarde aan de mensen
die Hij lief heeft »...

Moge hij nu in die vrede, de vrede van Gods
eeuwige Liefde rusten en volmaakt gelukkig
zijn. Moge hij daar voor ons ten beste spreken
en moge het voorbeeld dat hij ons zonder ver-
toon gaf, ons inspireren om vertrouwvol in
zijn voetstappen te gaan.

Namis : vrijdag 31 januari om 19 uur.

Voor uw blijken van kristelijke deelneming
danken U

de families DE CROO, MARTENS, D'HAEYER,
DE SMET.

" Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., - Brakel




