1.

Aandenken aan

Mevrouw

Martha DE CROO

geboren te Nederbrakel op 27 augustus 1914
en overleden te St.-Maria-Horebeke op
18 november 2004.

echtgenote van de heer Jozef VERMEULEN

moeder van Lieve (1), Karel, Hugo (1),
Herman (1), Magda, Lut en Patrick

Met dank aan allen die haar
een warm hart toegedragen hebben.

De familie dankt u oprecht
voor uw medeleven.

De dagen zijn al weer korter
en de winter staat al klaar,
wel verwacht en al op jaren,
maar toch nog te vroeg ben je gegaan.
Gewoon alles losgelaten,
nu helemaal
en rustig bijna onwetend,
zacht ontslapen.
Gewoon, zoals je altijd was.
En nu,
nu ben je daar,
waar geen seizoen, noch jaren meer zijn,
voor altijd daar,
in het Vaderhuis bij nog anderen.
Daar,
waar het nu helemaal goed is om wonen,
voor altijd,
rust nu maar moeder,
rust nu maar.
We zijn blij voor wat geweest is,
ook bij jou was het goed,
wetend en onwetend,
maar goed, echt goed.
Die tijd is nu voorbij,
maar wie jij was en wat jij deed,
dat zullen we nooit vergeten.
Chris Dhaese
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