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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna, Alida DE CUBBER

weduwe van
de Heer Raymond VAN DEN BERGHE,

geboren te Nederbrakel op 4 september 1913
en overtleden in de Sint-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 22 oktober 1987.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Van U heb ik gekregen Heer,

Een lang leven en nog veel meer,
Naar best vermogen gaf ik weer,

En bleef mijn geven eens beperkt,

Je deed ... als had Je ’tniet gemerkt.

Voor ieder deeltje dat ik schonk,
De vele pijnen die ik dronk,
Voor ieder zuchtje, iedere kuch
Gaf Jij een volle maat terug

Heb dank Heer voor Jouw geven.

Nu ze mijn lichaam gaan begraven
Heb ik een allerlaatste wens.

Ik weet, ’k was maar een kleine mens
Met fouten en gebreken

Maar steeds heb ik gekeken

Naar ’t rechte pad, de ware weg,
Zodat, nu ’k mij ter ruste leg

Ik ’t aandurf Je te vragen:

Als ze mijn ziel nu weg gaan dragen
Het moge zijn, daar bad ik voor,

Op de hymne van een hemels koor.

Vaarwel liefste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Heb dank voor uw toegewijde zorgen en
voor de vele attenties.

Heb dank, beste vrienden, voor het goede
dat gij mij geschonken hebt.

De families

De CUBBER, VAN DEN BERGHE,
DE TEMMERMAN, DE PREZ,

danken U.

Namis :
dinsdag 17 november 1987 om 19.30 uur.

Rouwleiding bvba' RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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