Mensen komen en gaan...
Hun leven bloeit open
In de eeuwige ogen van God...
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Het leven van elke mens is gevuld met vreugde
en leed, met werk en onvoldane betrachtingen.
ledereen gaat een eind weg in deze wereld en
hij laat sporen na, elk op zijn manier. In elke
mens schuilt een stukje van Gods goedheid, want
altijd beter zijn de bedoelingen dan de daad zelf.

Zo heeft deze man zijn best gedaan in het
leven. Hij heeft geleeft en gewerkt voor wie hem
dierbaar waren. Zelfs op jaren kon hij niet weer-
staan aan die drang in hem om steeds maar
actief te blijven, ook al was zijn gezondheids-
toestand soms niet te best. Sterk van natuur,
wilde hij niet begeven. Tot plots de dood zich
bij hem aanmeldde. En hij er daardoor radikaal
aan herinnerd werd dat zijn taak hier ten einde
was.

Als wij dan dit mensenleven overschouwen dan
blijft ervan over het goede dat hij gedurende de
tijd ervoor bestemd heeft gedaan. Intussen blijft
het leven altijd een proeftijd in een tranendal.
God heeft ons immers niet voorbeschikt om hier
op aarde ons einddoel te bereiken — ons levens-
doel ligt bij God in de hemel. En het is ook
God die oordeelt of onze levensdagen een ant-
woord zijn geweest op de taak die Hij van ons
vervuld wilde zien.

God moge daarom zijn dienaar in barmhartig-
heid ontvangen en hem de eeuwige vreugde
schenken als loon voor de goede wil die Benoit
gedurende zijn proefjaren op aarde heeft betoond.
Het leven met zijn zorgen en lasten is nu voor
hem voorbij.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, moge het
u allen in het verdere leven goed gaan. Blijft
mijn aandenken in uw hart bewaren.

Familieleden, vrienden “en kennissen, vaartwel.

Hart van Jezus, wees zijn zaligheid.




