» Gij zijt mijn toevlucht ; Heer, wees mijn
Beschermer .

.'.

Dit weze een uitnodiging tot een
vroom gebed voor de zielerust van

mevrouw

BERTHA DE CUBBER

weduwe van de heer

Remi De Pryck
geboren te Deftinge op 28 december 1896
en er godvruchtig overleden op 30 januari
1980.

Lid van de kristen bond van

gepensioneerden.

Geen enkel mens heeft zijn leven in eigen
handen. Alleen God kan er het einde van
bepalen.

Bertha mag gerekend worden onder de
weinigen die de kaap van de tachtig
heeft overschreden. De ouderdom liet wel
sporen na, maar haar dood is plots, als
een verrassing gekomen. ’s Avonds ging
ze naar gewoonte vroeg rusten en ’s mor-
gens was zij niet meer. Dank zij haar
geloof in de Heer was zij volkomen op
Zijn komst voorbereid.

Zij heeft haar levensopdracht naar best
vermogen volbracht. Zij was een viijtige
en bezorgde moeder voor haar echigenoo.
en gezin ; opgeruimd, blij en levenslustig
voor haar omgeving met een speciale
attentie voor de mensen van de derde
leeftijd. Ook zij heeft ondervonden dat heu
meeste van een lang leven bestaat in
kwelling en zorg. Naast haar echtgenoot
zijn haar twee zonen haar voorgegaan
naar de Vader. Met gelatenheid heeft zij
de vele beproevingen aanvaard en ge-
dragen. Daarom durven we nu hopen dat
de Heer haar zal doen delen in zijn
eeuwige vreugde.

Goede moeder, uw kinderen en kleinkin-
deren hadden u graag. Dank voor uw zOr-
gen en voor uw voorbeeld van eenvoud en
trouw aan de Heer. Samen met hen en uw
familieleden blijven we in gebed met u
verenigd. Tot weerziens in ons aller va-
derhuis.

De families DE CUBBER, DE PRYCK,
STEVENS en DE PAUW

danken U voor uw gebeden en uw blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw.
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Uitg. Miserez, Deftinge




