Waakt, want gij kent noch dag noch uur.
+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Jozef De Cubber

echtgenoot van Mevrouw
LEONA DE WOLF,

geboren te Nederbrakel op 27 oktober 1890 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 30 oogst 1962,
gesterkr door de HH. Sakramenten der stervenden.

Oudstrijder-Invalied 1914-1918.
Vereerd met het Kruis van Officier in de Orde van
Leopold II met zwaarden, Ridder in de Kroonorde
met zwaarden, Ridder in de Orde van Leopold II,
Vuurkruis, Oorlogskruis met palm, IJzerkruis, Mili-
tair ereteken met palm, Overwinningsmedalie en
Herinneringsmedalie.
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Het leven is ons gegeven om God te zoeken ; de
dood om Hem te vinden ; de eeuwigheid om hem
te bezitten. (P. Nouet)

Wijs en voorzichtig zijn degene die het uur van
hun dood gedurig voor ogen hebben en zich door
een kristelijk leven op dit ontzaglijk ogenblik voor-
bereiden, want de dood leert ons dat alles ijdel is
in de wereld, behalve God dienen en Hem alleen
beminnen.

Beminde echtgenote, heb dank om uw liefdevolle
zorgen en opbeuringen. Dat uw geloof u sterke en
uw betrouwen in de Heer u steune. En gij, mijn
kinderen, blijft de steun en de troost van uw moe-
der, omringt haar met liefde, bemint elkander en
blijft mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families DE CUBBER, DE WOLF, DE SMET,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van christelijke deelneming en danken
u.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




