Ik geloof in de Verrijzenis en in het eeuwig leven.

+

CHRISTELIJK AANDENKEN
van Mevrouw

CLARA DE CUBBER

echtgenote van de Heer
VALERE DE TEMMERMAN

geboren te Zegelsem, de 21 februari 1905, en

overleden te Gent in het Academisch Ziekenhuis,

de 7 februari 1969, voorbereid en gesterkt door

de heilige sacramenten van de zieken en de ster-

venden en voorzien van de Pauselijke Zegen voor
het stervensuur.

Nog in volle bedrijvigheid, bekommernis en zorg
werd de dierbare overledene letterlijk neergeveld
en getroffen door een ongeneeslijke kwaal. Alles
werd ondernomen en aangewend om haar te red-
den, doch alle wetenschap en vooruitgang ten
spijt, waren al de zorgen en de pogingen die men
aanwendde vruchteloos. Hier wordt nog eens het
woord van het Evangelie bewaarheid : « de dood
komt als een dief in de nacht ». Soms ziet men
hem aankomen, doch dan is het reeds te laat; de
dood maakt geen misrekening : als hij komt en
toeslaat is alle verweer tevergeefs ».

Hoe troostend en sterkend zijn dan ook de
woorden van de Heer voor de gelovige mens die
de droefheid en de smart van de scheiding en het
heengaan van een zijner dierbaren ervaart: «lk
ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij ge-
looft zal leven ook al is hij gestorven; en ieder
die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet
sterven ». Ons antwoord kan dan ook geen beter
zijn dan het antwoord van Martha: «Ja Heer,
ik geloof dat Gij de Messias zijt, de zoon Gods
die in de wereld komt ». Heer, ik geloof dat Gij
voor de zaligheid van alle mensen gestorven zijt

en dat Gij, door Uw Verrijzenis, ook ons wilt
doen verrijzen tot een nieuw leven.

Het enige verlangen dat onze dierbare over-
ledene nog kan hebben is dat wij voor haar bid-
den. Bidden voor onze overledenen smeedt een
band van eenheid en verbondenheid. En in de
Schrift lezen wij nog: «het is een heilige en
vrome gedachte voor de doden te bidden, opdat
zij van hun zonden worden verlost ».

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De Heer
Valéere DE TEMMERMAN, haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw
Laurent WAUTERS-DE TEMMERMAN,
haar kinderen ;

De families DE CUBBER - DE TEMMERMAN -
JOOS - VAN CAUWENBERGHE,

Danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden in hun rouw.

»




