"Bij U, mijn God, bij U ben ik geborgen"

(Ps. 73).

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clotilde DE CUBBER

echtgenote van De Heer Andre DE VOS

geboren te Nederbrakel op 2 juni 1916
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 17 juni 1996,
gesterkt door het sakrament van
de ziekenzalving.

De families :

DE CUBBER - DE VOS

BERTOUIL - MARE

danken U voor de blijken van deelne-
ming en gebed.

Namis op vrijdag 26 juli1996 om 18.30 uur.

Lieve Moeder,

Je heengaan brengt ons enorm veel verdriet
omdat je door niemand kan vervangen wor-
den. In het hart van ons allen zal je blijven
verder leven. Dank om je leven, om de zorg
en de liefde, om het schone, dat je ons ge-
schonken hebt. Dank om de weg die jij met
ons bent gegaan. Wij zijn dankbaar voor al
het goede dat je voor ons betekende als
trouwe echtgenote, bezorgde moeder en lieve
grootmoeder. Wij vinden géén woorden mooi
genoeg om je te danken, voor alles dat je
ons al die jaren hebt gegeven, ook al was je
de laatste tijd zo ziek en hulpeloos.

Mogen wij in al wat wij van je gekregen heb-
ben en in vast vertrouwen op Gods levens-
wekkende kracht, nu bemoediging vinden en
blijvend sterkte ervaren om die weg van het
leven zoals je hem ons hebt voorgeleefd,
trouw verder te gaan samen met vader.

Heer, wij vouwen onze handen tot gebed en
vertrouwen Clotilde, die ons zo lief was en
blijft, aan U toe. Neem haar op Heer, in Uw
huis van eeuwig welzijn en dat Clotilde daar
bij U het geluk mag krijgen zonder einde.

O.L.Vrouw, bid véor haar.

Rouwt. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BraxeL




