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Om eeuwig gelukkig te zijn werd geroepen bij

de Heer
DE HEER

EMIEL DE CUBBER

weduwnaar van Mevrouw
Maria - Gertrudis Smeets

geboren te Everbeek op 27 september 1885, en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te (Op)Brakel op 6 december 1979,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

De Heer is vader komen roepen tot zijn heerlijkheid
De dood heeft ons doen schrikken; wij waren het
zo gewoon vader onder ons te hebben met zijn
diepe liefde voor ons allen.

Hij heeft een leven gekend, vol noeste werkzaam-
heid en dienstbaarheid met daarna een lange rustige
oude dag.

Wij zullen hem missen, wij allen die hem zo graag
in ons midden hadden. Maar het leven gaat steeds
zijn gang, met de onverbiddelijke wet van de dood
op het einde, of beter gezegd met de liefdevolle
schikkingen van de hemelse Vader, dle ons allen
onze levenstijd geeft om ons voor te bereiden tot
het Leven dat pas in zijn volheid openbloeit. als
wij bij Hem zijn aangekomen.

Dat ogenblik van Gods genadige liefde is thans
voor deze dierbare overledene aangebroken. Wij
buigen ons voor de eeuwige liefde, waarmee God
alles regelt en leidt tot ons groot geluk.

Vader is nu volkomen gelukkig en wij volgen zijn
spoor, om eens bij God en bij hem datzelfde geluk
te mogen ontvangen.

Voor uw blijken van kristelijk medeleven In
hun rouw danken U oprecht :

De families DE CUBBER, LAHAYE, SMEETS
en RITSEN.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




