Zij stierf in vrede, hopende op U, o Heer...

T
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Euphrasie - Clemence De Cubber

echtgenote van Mijnheer
Florimond DE GEETER,
geboren te Everbeek St.-Jozef de
17 november 1878 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel de 1 augustus 1960,
versterkt door de H H. Sakramenten en de
Apostolische Zegen.

Lid van de Boerinnengilde en andere
godvruchtige genootschappen.

Wij danken God dat Hij ons zulke
moeder gaf. Zij wandelde in Gods we-
gen en heeft haar leven gewijd aan die-
gene die God aan haar moederlijke zorg
had toevertrouwd.

Zij was dan ook een goede echtge-
note en moeder : in de dagen van onze
hulpbehoevende jeugd ; later in tijden
zowel van voorspoed als van kommer.

Zij was een vrome moeder: door
haar geloof en haar gebed ; haar Eucha-
ristische godsvrucht en rotsvast betrou-
wen op Gods Voorzienigheid ; door
haar zorgzame bedrijvigheid, en op-
rechte eenvoud.

Duurbare echtgenoot en beminde
kinderen, zo plots werd ik van U weg-
geroepen ; doch troost U in de Heer. Ik

dank U allen om uw grote genegenheid
en vele zorgen waarmee gij mij altijd
hebt omringd. Ik reken op uw blijvende
liefde die gij mij zult blijven tonen door
uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer Florimond De Geeter,

Mejuffer Zulma De Geeter,

Mejuffer Maria De Geeter,

Heer en Mevrouw Julien Ockerman-De Geeter,

Heer en Mevrouw Georges De Smet-De Geeter
en kinderen,

De families De Cubber, De Geeter, Lahaye en
PIETERAERENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst, Everbeek




