Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven,
men leert het niet, men begrijpt het nooit.

.i.

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

REMI DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw
Angéle VAN WAEYENBERGE

Geboren te Zegelsem op 12 april 1928 en
godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. St.-Elisabeth op 30 september 1996,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,

en de families DE CUBBER

VAN WAEYENBERGE

DE BUS

ROUCKHOUT,
danken oprecht voor de blijken van medeleven,
sympathie en steun hen betuigd in de rouw die
hen treft.

Pa, waarom toch heb je ons zo vroeg verlaten?
Waarom toch moest jij twee jaar geleden zo hard
getroffen worden ?

Je was zo trots op ons, op je schoonzonen, op
je kleinkinderen. Ons succes maakte jou geluk-
kig, onze tegenslag deed je zoveel verdriet
In alles leefde je met ons mee. Voor jezelf wou
je niets, voor ons deed je alles. Bedankt pa, jij
was zo oneindig goed voor iedereen.

Ma, jou willen we heel speciaal bedanken. Jij
hebt vader, zwaar ziek als hij was, de kans ge-
geven om toch thuis te mogen blijven, om thuis
verzorgd te worden. Je hebt jezelf veel ontzegd
om die moeilijke taak te kunnen volbrengen, en
wij hebben je daarbij gesteund zo goed als we
konden.

In huis zal er een leegte zijn. 't Zal nooit meer
worden zoals vroeger, want onze pa, onze pépé
Remi is er niet meer ... Of toch ? Ja, toch wel,
je moet weten pa dat je heel diep in ons hart
steeds bij ons zult zijn.
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