Geloofd zij Jezus Kristus.

.I..

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Remi DE CUBBER
weduwnaar van Mevrouw
Rosalie POLLEZ,

geboren te Nederbrakel op 3 juni 1895 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 18 juli 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke’ Zegen.

Opgeéiste in de oorlog 1914-1918.

Heer God,

Gij die onze naam hebt geschreven in de
palm van uw hand, Gij hebt ons niet voor
de dood bestemd maar voor een bestendig
zijn met U. Wij vertrouwen op het woord
van Uw Zoon. Door de dood heen willen
wij geborgenheid vinden in het Mysterie van
goedheid dat alle begrip overtreft.

Wij danken U, God, voor het schone Ileven
van Vader, voor alles wat hij voor ons be-
tekende. Wij wisten het, na de dood van
moeder, dat hij haar spoedig volgen zou,
trouwe en liefdevolle echtgenoot als hij was.
Bewaar hem in Uw en onze liefde; vanuit

zijn vader-zijn mochten wij Uw Vaderschap,
God, beter begrijpen, daarom durven wij ge-
lovig vertrouwen dat hij nu met moeder sa-
men werd opgenomen in Uw onvergankelijk
geluk en vrede.

De families DE CUBBER, POLLEZ, D'HAEYER,
VAN TRIENPONT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. ,De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




