Geloofd zij Jezus Christus

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

REMY DE CUBBER

weduwnaar van Mevrcuw
MARIE GOSSEYE

geboren te Nederbrakel cp 27 december 1891

en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-

kliniek te Brakel-Opbrakel, op 28 maart 1978,

voorzien van de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918
Vereerd met het Oorlogskruis, Vuurkruis
en verscheid andere eretek

Uit ons midden werd deze goede man wegge-
roepen om de hoogste vrede en het volmaakste
geluk te ontvangen in het hemels Vaderhuis.

Een trouwe vriend is nu heengegaan, na een
rijkgevuld leven en een hoge ouderdem, na een
leven vol ervaring door het werk diep in de
mijn en het langdurig verblijf in het vuur van
de oorlog.

Moge hij bij de hemelse Vader de volle vreug-
de ondervinden van de heerlijkheid van de
verrezen Kristus, wiens leven hij nu ten volie
mag delen.

Wij treuren om zijn heengaan, maar geloven
in zijn geluk, en in die troost willen wij zijn
aandenken in ere houden.

Beste naastbestaanden, vaart wel en tot later
bij God in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrcuw op U.

De families DE CUBBER, D'HAEYER,
GOSSEYE en VAN WIJMEERSCH,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke dee!neming.

»

Drukk. L. De Ruyver, Brakel




