Ik geloof in het eeuwig leven.

+
TOT VROOM AANDENKEN
van zaliger

VICTOR DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

ALICE DE CUBBER
geboren te Elst de 15 juni 1902 en overleden te
Oudenaarde de 26 augustus 1976, bediend met de

H. Sakramenten van de zieken.
Oudstrijder 1940-1945
Vereerd met verscheidene eretekens.
Lid van de bond van de gepensioneerden.

Verheug U, goede en trouwe dienaar, ga binnen in
de vreugde van uw Heer.

Wie de Heer vreest en bemint, zal wel varen in zijn
uiterste en gezegend en gesterkt worden op de dag
van de dood.

Het kristelijk leven is de weg naar 'n zalige dood,
en deze is de ware weg naar het eeuwig geluk.
Zacht en minzaam in de omgang, was hij door velen
geacht en bemind. Het nieuws van zijn zo onvoor-
zien afsterven brengt medevoelen, maar voor zijn
echtgenote en voor zijn kinderen is deze beproeving
zwaar en lastig om dragen. De Heer alleen kan hier
troost en redding brengen en op Hem alleen hopen
en betrouwen wij.

Dierbare echtgenote, kinderen en familieleden,
weent niet zoals zij die geen geloof en geen hoop
hebben. Ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt
gedaan. Gij hebt mij verzorgd als de appel van het
oog en gedaan wat goed was in de ogen van de
mensen en van de Heer. Gedenkt mij regelmatig in
alle omstandigheden en in uw gebed, zo blijven wij
het innigst in kristelijke liefde verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

Mevrouw Victor DE CUBBER-DE CUBBER,

De Heer en Mevrouw Armand DE CUBBER-VAN
DEN BERCHE,

Mejuffer Cristel DE CUBBER,

De families DE CUBBER, DE CUBBER, VAN WAM-
BEKE, DE RUYVER,

danken u voor de blijken van
kristelijke deelneming betoond in hun rouw.

de bleeckere-de cubber, oudenaarde




