De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen

des Heren.

TOT VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

Anna DE DECKER

weduwe van Mijnheer
Désiré LIESSENS

geboren te Herzele op 2 november 1893 en godvruch-
tig overleden te Zottegem op 10 mei 1964, versterkt
door de H. H. Sakramenten der zieken.

Zij was waarlijk de sterke vrouw van het evangelie een
voorbeeld van alle deugden, diepgelovig, barmhartig
en medelijdend maar vooral, een goede moeder en hier-
door het sieraad van haar kinderen.

Haar vreugde was de Heer te dienen en haar nakome-
lingen gelukkig te zien.

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid, mijn
toevlucht in de beproeving en de hoop mijner zaligheid.
Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft,
want de dood der rechtvaardigen is het einde van hun
lijden, de voltrekking van hun zegepraal en de intre-
de tot het eeuwig geluk.

Duurbare kinderen, gaarne was ik nog bij U gebleven,
maar God heeft er anders over beschikt. Onderwerp
U, ik ben vader zaliger gaan vervoegen, samen zullen
wij nu bij de Heer bidden opdat Hij u moge helpen.
Gedenk mij in uw godvruchtige gebeden en H. missen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Mijnheer en Mevrouw Victor LIESSENS - DE LANGE en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Omer LIESSENS - DE COCK en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Alfons LIESSENS - VAN DEN NESTE en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Sylvain LIESSENS - DE BACKER en kind,

De familién DE DECKER, VAN DEN NESTE, LIESSENS en TRIENPONT.

BEDANKEN.

Drukk. Van Boxstael - De Canck, Herzele




