Ter herinnering aan
DE HEER

René DE DECKER

Weduwnaar van mevrouw
JULIA VAN DER HAEGEN

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 11 januari
1899 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Gent op 4 december 1973.

Gesterkt met de hh. sakramenten der zieken.

Diep onder de grond, verstoken van alle aardse
genoegens, heeft hij het brood verdiend voor
zijn gezin; het grauwzuur van de mijren heeft
zijn gezondheid gebroken, maar zijn noeste ar-
beid bracht warmte in zijn gezin en bracht ge-
zelligheid in vele anderen.

De dood van zijn dochter sloeg een diepe wonde
en onder een ruwe arbeidershuid leefde een
meevoelend hart.

Met liefde en zorg heeft hij zijn kleinkinderen
omringd en hen een hartelijke thuis geschonken.
De maat was nog niet vol. Toen kwam die on-
geneeselijke kwaal van zijn vrouw, die haar
naar het graf bracht.

Dan was zijn taak af en kon hij zijn laatste
jaren rustend maar geslagen naar lichaam en
ziel doorbrengen in een rusthuis.

Hij kon met St. Paulus zeggen: ik heb geleden
in mijn lichaam en ziel om aan te vullen wat
aan het lijJden van Christus ontbrak. Zulk een
leven moet waardevol zijn in de ogen van God
en daarom zal Hij vandaag tot hem zeggen:
Kom vriend, rust nu uit bij uw Vader in de
Hemel; wat ge aan de minsten der mijnen hebt
gedaan dat hebt ge aan mij zelf gedaan; kom
binnen in mijn rijk.

Mijn dierbare kinderen, houdt de gedachtenis
van uw vader in ere. Alles wat ik kon heb ik
voor u gegeven. Ik dank u om uw steun in har-
de ogenblikken.

Vergeet uw ouders niet in uw gebeden en H.
Mis, want als kristen mensen geloven wij in een
weerzien bij de Heer.

Om uw gebeden en blijken 'van deslneming

danken u:

De families DE DECKER, VAN DER
HAEGEN, DE PAEPE en
VAN DE WIELE.
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