Daar moet toch ergens zonder grenzen
een zonnig land van vreugde zijn,
waar 't altijd lente is en morgen

en wij, aan Vaders hart geborgen
ontwaken van verdriet en pijn.
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VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Alain DE FRAINE

echtgenoot van Mevrouw Marleen PIETERS,
geboren te Etterbeek op 20 september 1964 en
plots thuis overleden op 15 juni 1991,
gesterkt door de gebeden vuit de zieken- en
stervendenliturgie.

Als jonge mens droom je van een ideale toe-
komst, het hele leven ligt voor je, je denkt
van jezelf dat je ongeveer de hele wereld kunt
veroveren. Hoe schoon je plannen en dromen
ook zijn, als je iets ouder wordt, ervaar je
hoeveel er kan uitgevoerd worden en hoeveel
niet. De groei naar realisme gaat overigens niet
zonder schokken. Het is pijnlijk en de harde
realiteit van teleurstellingen en ontgoocheling
te kunnen verwerken. Je raakt vaak ontmoedigd...
je kunt er nergens meer opkomen.

Dan zijn er nog wel mensen die het goed me-
nen en je dan op God wijzen, maar dat is voor
jou een zwijgende, de dode God; je zou het
willen uitschreeuwen : « Red mij God, ik ben
weggezonken in 'n zuigende kolk, nergens voel
ik nog vaste grond! »

Al deze woorden zouden aardige beschouwingen
blijven als niet een van ons zo onvoorzien is
ontvallen. De schok die we hebben beleefd,
ieder op zijn manier, heeft ons sterk aan het
denken gezet. Zijn sterven treft ons erg pijn-
lijk en laat ons niet meer los.

Wij bewaren hem in onze herinnering en Mar-
leen, Jonathan en ouders en familie, wij noe-
men hem in ons gebed. Moge hij nu tot rust
komen die hij hier niet heeft kunnen vinden,
moge hij met Christus zijn, die hem is voor-
gegaan en ook voor hem een plaats heeft voor-
bereid in het huis van ons aller Vader.

Het leven gaat voort... daarom willen wij broe-
derlijk bidden voor hen die moeten voortdoen
met een lege plaats aan hun zijde. Wij bidden
voor hen om sterkte en kracht voor de toe-
komst.

Mogen wij in Gods vertrouwen onze troost
zoeken.

Uw gebeden en medeleven zijn voor ons een
troost en steun, daarvoor danken wij U.
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