‘t is stil geworden
nu jij er niet meer bent
doch je hart blijft bij ons.
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Blijvend aandenken aan

DE “HEER

André DEGAILLIER

echtgenoot van mevrouw Jeannine MODDE

geboren te Everbeek op 17 mei 1936

en godvruchtig overleden in het UZ te

Gent op 12 juni 1999, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken in extremis.

De families :
DEGAILLIER, MODDE,
PLAMONT en VAN DEN DOOREN
danken u voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

Begraf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50
db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62
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12 juni, 17 uur. In het Gentse U.Z. op de 10de ver-
dieping van K12 op kamer 1985 verlaat je ons voor-
goed. Je bent pas 63 geworden in de meimaand.
Het is te vroeg ... veel te vroeg. Overal laat je een
lege plaats na; aan.de keukentafel bij Jeannine je
vrouw, bij ons op ‘t kapittel, in de duivenbond, ...
Het is pas een maand geleden dat je met ons nog
zo uitbundig hebt meegevierd op het eerste
communiefeest van ons Lynntje waarvan je trouwens
peter was. Jammer ... nog tien dagen en ons
Tommeke zou zijn eerste verjaardag vieren ... en
weer die lege plaats ... Lieve tikke-ta want zo noem-
den wij jou, je afscheid valt ons zwaar. We hadden
Jje nog zoveel te vertellen, we konden samen nog
zoveel doen, je laatste puzzel ... hij ligt daar nu,
onafgewerkt. We kunnen het nauwelijks geloven,
en toch ... Met de moed der wanhoop ben je nog
eens naar huis gekomen, je hebt ook nog eens
afscheid kunnen nemen van een paar trouwe vrien-
den, en dan ben je op eigen vraag teruggekeerd naar
Gent, waar je kon rekenen op de goede zorgen van
Dokter Stubbe en de vele en vriendelijke attenties
van de verpleegkundigen. De strijd was ongelijk, je
ziekte had je reeds zodanig ondermijnd, je was reeds
teveel uitgeput ... je kon niet meer.

Met pijn in ons hart blijven wij achter en toch zullen
we verder moeten zonder jou. We kunnen ons enkel
troosten door de vele herinneringen aan jou diep in
ons hart een plaatsje te geven.

André, tikke-ta, van deze wereld ben je voorgoed
verdwenen, maar in onze gedachten zullen we
samenzijn voor altijd
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