Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven. Jo. 11, 25

Op vrijdag 14 juni 1974 te Oudenaarde, riep
God de Vader tot Zich de ziel van zijn trouwe
dienaar

DE HEER
THECPHIEL, SYLVAIN DE GAIN

echtgenoot van Mevrouw
MARIA, CLARA VANASSCHE

geboren te Mullem, op 7 april 1898, gesterkt

door het sacrament der zieken. Tijdens de

eucharistieviering in de parochiekerk Sint-

Jozef te Oudenaarde verenigden wij ons met

de verrezen Christus, opdat onze dierbare

overledene voor altijd bij de Heer zou zijn,
in het hemels Vaderhuis.

Met Sylvain verdwijnt uit ons midden een
vriend en een alomgekende kamaraad. Want
hij had geen vijanden : door zijn vriende-
lijk en zacht karakter, door zijn gemoedelijke
omgang met iedereen, door zijn dienstvaar-
digheid en behulpzaamheid, werd hij door
allen geacht.

Zijn gezin was zijn levensdoel, zijn kinde-
ren en kleinkinderen rond zich te zien was
zijn vreugde. Voor hen heeft hij gewerkt en
gezorgd, zijn ganse leven.

Wij zagen hoe hij langzamerhand afgetakeld
werd door een onverbiddelijke ziekte, maar
ook hierin was hij groot. Zelden zagen wij
zo'n moed en levensoptimisme, maar tegelijk
ook zo'n overgave aan de Goddelijke Voor-
zienigheid.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor uw
liefde en voor uw nooit afnemende zorgen
tijdens de lange maanden van mijn ziekte.
Wij hebben samen lief en leed gedeeld en
soms moeilijke jaren gekend. Van bij de Heer
zal ik verder voor u een steun zijn in deze
zware beproeving.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, vaarwel.
Gij waart mijn vreugde en mijn troost. Voor
u heb ik mijn leven geofferd. Moge de Heer
u verder bijstaan, daartoe zal ik uw voorspraak
zijn. Laten wij in onze gebeden verenigd
blijven, het is de enige band die ons voor
altijd binden kan.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

Mw Maria VANASSCHE,

Hr en Mw Jules DE REUX-DEGAIN, kinderen
en kleinkind,

Hr en Mw Georges SCHIETTECATTE-DEGAIN
en zoon,

Hr en Mw Germain DEGAIN-LAMON en
dochter,

Mw Adrien DEGAIN-VNDEVOGEL en kinderen,

‘Hr en Mw Hubert D’HONDT-DEGAIN en kin-
deren,

Hr en Mw Georges DEGAIN-DE RORE en
kinderen,

Hr en Mw Jean-Pierre DEGAIN-DE BIE en
kinderen,

Hr en Mw Georges VAN IMPE-DEGAIN en
kinderen,

Hr en Mw Roland VINDEVOGEL-DEGAIN en
kinderen,

De families DEGAIN. DE RUYCK, VANAS-
SCHE en VERLEYEN,

danken U voor de blijken van christelijke
deelneming in hun rouw.




