Eerst gaf Hij het voorbeeld, dan onderwees Hij.
Evang.
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TOT ZALIG AANDENKEN VAN DE

Heer ALBERT DE GANCK

echtgenoot van
Mevrouw PAULA VERMEULEN

geboren te Moortsele de 3 augustus 1903 en
na een kortstondige ziekte overleden te Gent-
brugge, de 7 augustus 1969, gesterkt door de
troostmiddelen van onze Moeder de H. “erk.

ERE-SCHOOLHOOFD

De man die wij betreuren, stond ve.. joieil
het onderwijs, waarvan hij de plaatselijke ieiding
had. Opvoeden is een kunst en de wesrgave
van een persoonlijkheid. Verstandelijk rijk be-
gaafd, evenwichtig en genuanceerd in zijn oor-
deel, fijn en voorkomend in zijn omgang, met
een nauwgezette verantwoordelijkheidszin was
hij de leider en de opvoeder van de jeugd, die
van hem kennis en schoonmenselijkheid mee-
kregen voor hun leven. Wie van he.. heenging,
droeg van hem een weldoende indru mec. Hij
was een van die typische schoolhoofden, die
een diepe en verre invioed hadden op het
dorpsmilieu. In en naast de school was hij de
joviale vriend van iedereen, de werker, de
man waarin men vertrouwen had en steeds de
gepaste en diskrete oplossing bracht.

Na weinige jaren rust heeft ae “eer hem ge-
roepen, doch gans zijn leven stond hij in dienst
van Kerk en volk, zodat hij waardig is bevondc

de krans der uitverkorenen en der rechtvaardigen
te mogen ontvangen.

Dierbare echtgenote, dit vrijwel plots scheiden
is een harde en pijnlijke slag. Wij buigen voor
Gods heilige Wil. Wij waren toch samen vele
jaren gelukkig. Ik dank U voor dat geluk dat gij
mij gegeven hebt, in het dagelijks delen van lief
en leed. Heb goede moed; eens zien we elkaar
terug.

Geliefde kinderen, uwe hartelijke genegenheid
en bezoeken deden mij telkens zo’n deugd. Blijft
verenigd naast moeder en dat de Heer U zegene
en beware.

Dierbare familieleden en vrienden, uwe gebeden
veor “mij, wezen de laatste uitdrukking van

-naa aanhankelijkheid.
van de H. Rozenkrans, bid voor ons.

Mevrouw Albert DE GANCK-VERMEULEN ;
De Heer en Mevrouw Wilfried DE GANCK-VAN
DE SIJPE en kinderen Ivan en Carine;
De families DE GANCK, VERMEULEN,
DE GROOTE en CLAEYSSENS

dauken van harte voor Uw gebed,
Uw deelneming in onze rouw was
een troost voor ons allen.

Drukkerij Eeckhout, Munte




