« Onmetelijk, Heer, is uw goedheid,
laat mij dan leven, zoals Gij bepaalt ». (Psalm 119, 4)
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Van onze hoop op verrijzenis,
in de barmhartige goedheid van God,
blijve dit gedachtenisprentje getuigen
bij het afsterven van

JUFFROUW

ALMA, MARIA DE GEETER

geboren te Zegelsem op 7 februari 1904 en
godvruchtig overleden te Ronse op 31 december 1980,

door het sakrament der zieken gesterkt,
opdat Christus haar leidsman en haar vrede zij.

Heer Jezus Christus, die Alma geroepen hebt, opdat
zij steeds bij U zou zijn, opdat zij leven mag, in
uw trouw en tederheid,

wij danken U, blijf ons nabij.
Jezus, die zalig hebt geprezen, zij die zachtmoedig
zijn en dienstbaar zoals Gij, zij, die om eigen on-
macht en onvolkomenheid, droevig zijn en treuren,

Jezus, die nu, Alma delen doet aan uw verheer-
lijking, aan uw vrede en vreugde,

wij danken U, blijf ons nabij.

Heer, omhels haar in uw liefde, doe haar leven, in
uw majesteit.

Wij danken U, blijf ons nabij.

Drukk. Paul Everaert, Priestersstraat

De familie DE GEETER,

dankt U oprecht voor Uw deelneming
in rouw en gebed.




