Aan wie de verrezen Heer trouw
zijn gebleven, wordt het leven niet
ontnomen, maar zij zullen genieten
van de verheerlijking met Hem.

.I-

Bid voor de zielerust van

de Heer

Clement DE GEETER

zoon van wijlen Frans De Geeter
en Sylvie Limpens,

geboren te Nederbrakel op

19 september 1928 en godvruchtig
overleden te Brakel in de kliniek
St.-Franciscus op 24 december 1982
voorzien van Kristus in Zijn HH.
Sakramenten.

« Zalige Kersttijd » is de wens die
de kristenen dezer dagen elkaar toe-
dragen. Dit wensen we ook onze
overledene toe en bidden dat de
Heer voor Clement het zalige mo-
ment laat aanbreken van zijn intrede
in de eeuwige zaligheid bij de he-
melse Vader.

Daar zal hij dan het geluk mogen
smaken van het loon voor al het
goede uit zijn al te kort aardse le-
ven en tevens herenigd worden met
zijn ouders en al zijn geliefden die
hem voorgingen in de eeuwigheid.

De families De Geeter-Limpens,

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Druk De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
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