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”De Meester is daar en Hij roept u !”
Hierom is de HEER

CYRIEL-FRANS DE GEETER
echtgenoot van wijien Mevrouw

ESTHER DECONINCK

op 3 november 1905 te Nederbrakel geboren
en te Ieper op 23 februari 1978 naar zijn
Schepper teruggegaan, gesterkt door de H.
Sakramenten van de Zieken en de Aposto-
lische Zegen.

Te Voormezele begraven op 1 maart 1978.
Ere-onderwijzer vereerd met het gulden Ere-
teken van de H. Donatius,

Lid van de Inrichtende Macht van de Vrije
School,

Stichtend Voorzitter van de Bond van de
derde leeftijd,

Lid van het processiecomité van het H. Bloed
Oudstrijder 1940,

Ere-Voorzitter van de C.0.0.

Ere-Sekretaris van de bond van Grote en
Jonge Gezinnen.

Ieder jaar gaf "onze Meester’’ gehoor aan
de oproep van de parochiale Biddag, ook dit
jaar zou hij morgen zijn uur aanbidding bij
het H. Sakrament doorbrengen. Maar als een
oprecht kristen heeft hij de vervroegde uit-

nodiging onderworpen aangenomen : ons
aller Meester had geroepen en dan is er
maar een enkele passende houding : ge-
hoorzaamheid.

Uit de stam van een QOost-Vlaamse landbou-
wersfamilie werd van hem een onderwijzer
gevormd die midden de zedelijke verwildering
van de eerste wereldoorlog een opvoeding
zou opbouwen. Het zou voor enkele maanden
zijn, maar hij viel zo sterk in de ban van de
streek en haar mensen dat hij er niet meer
weg kon en hij is voor velen “onze Meester"”

geworden en die als lid van de Inrichtende
wacht alles van dichtbij volgde en nauwge-
zet rekenschap vroeg.

Niets ontsnapte aan zijn scherpe blik en
niemand is verwonderd dat hij een sukses-
vo! jager werd, die de gedragingen van mens
en dier nauwkeurig gadesloeg. Zijn laatste
jaren was hij de voortrekker van de Bond
van de Gepensioneerden, die hij met goed
gevolg opbouwde.

Zijn dood schept in het parochiaal leven een
leemte. Maar waar die leemte nog groter en
pijnlijker is, dit is bij zijn kinderen en
kleinkinderen : de Meester was hun god en
dit alles is hun en ons in enkele weken ont-
vallen, enkele maanden na het heengaan van
zijn geliefde echtgenote ; men kon het hem
aanzien dat het zware weken geweest zijn.
Geliefde kinderen en kleinkinderen, de band
die ons samen hield valt niet uiteen, maar
verandert. Laat dit blijken door de steun van
uw gebed. Dank voor uw bemoediging in
deze laatste weken. Tot ziens bij God !
Mijn vele vrienden, vooral van de bond van
de derde leeftijd : sinds de stichting in 1964
werd ik uw voortrekker, vergeten wij elkaar
niet in het gebed en de verdere werking.
Mijn Jezus, barmhartigheid !

Voor uw vroom gebed en kristelijke
deelneming danken u van ganser harte
Lucien en Thérese De Geeter - Billiet,
Lucienne De Geeter,
Willy en Agnes De Geeter - Versavel,
Wilfried en Christiane De Geeter - Ganne,
zijn kinderen ;
Bart, Johan, Pol, Jan en Pieter De Gecter,
Dries en Leen De Geeter, .
Frank De Geeter, zijn kleinkinderen ;
De families De Geeter - Van Twembeke en
Deconinck - Vermeersch
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