Plotseling ging jij heen.
Onuitsprekeligk verdriet,
vergeten zullen wij jou niet.
Vaarwel....

Aandenken aan

mevrouw

j%a’zgue’zite g)e ,geete&

Geboren te Nederbrakel op 21 augustus 1920
en er godvruchtig overleden op 10 november 2004,
gesterkt door de gebeden van de Heilige kerk.

Bij U, ik ben

altid bij U

Gij houdt mij vast,

ww hand in mijn hand.
Alles zult Gij

ten goede leiden.

Gij voert mij mee

in ww raadsbesluit.
Wat is de hemel

voor mij zonder U,

wat moet ik op aarde
als gij niet bestant?

Al wordt mign lichnam ook
afyebroken,

ol sterft mijn hart;

Gij zijt mijn rots,

mijn God, de tockomst
die op mij wacht.

De families

DE GEETER - DE CUBBER
en OCKERMAN - HAELTERMAN
danken U yoor uw aanwezigheid
en vooral voor uw gebed voor Marguerite.

De namis zal opgedragen worden in de
decanale kerk Sint-Pieter te Nederbrakel
op vrijdag 26 november 2004 om 18.30 uur.
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