t

Bid voor de zielerust

van de Heer

ROBERT DE GEETER

geboren te Zegelsem, op 14 maart 1902
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
op 29 januari 1974.

Wij wenen, Heer, maar zonder klagen,

Wij mogen U geen reden vragen.

Gij zijt oneindig goed en wijs

Uw Wil geschiede ! Hoor de bede :

Geef uw dienaar, Heer, de vrede

en leid hem in uw paradijs (G.G.)

Alleen zij die de eenvoud bezitten van het
kinderhart zullen het rijk der Hemelen binnen-
gaan.

Robert was een van deze eenvoudige maar op-
rechte dienaren Gods die in eeuwigheid zullen
leven. Zijn levensweg ging niet over rozen maar
hij zal rozen plukken in de tuin des Heren.

Gij allen, familieleden en vrienden, blijf hem
gedenken in uw gebeden.

O Heer, hij die in U geloofd en vertrouwd heeft,
laat hem delen in de eeuwige vreugde.

Drukk. Paul Everaert, Priestersstraat

De familie DE GEETER

dankt U oprecht voor uw deelneming in rouw en gebed.
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