Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VicToOrR DE GEETER

echtgenoot van Mevrouw
Marie YVandemensbrugge

geboren te Nederbrakel, de 17 januari 1893 ener
godvruchtig overleden de 8 september1961,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Oudstrijder van de oorlog 1914-18

Bidden we voor de overledene: O God, aan wie
het eigen is altijd genadig te zijn en te sparen, wij
smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar, die
Gij heden uit deze wereld hebt doen scheiden, dat Gij
haar niet wil overleveren in de handen van de vijand,
noch haar ten einde toe vergeten, maar ze door uw
heilige Engelen doet ontvangen en tot het hemels vader-
land geleiden : opdat zij, daar zij in uw gehoopt heeft,
de pijnen der hel niet lijde maar de eeuwige vrede
bezitte. (Gebed uit de begrafenismis).

De duurbare overledene heeft na jaren moeilijke
arbeid een zwaar kruis te dragen gekregen. Hij heeft
die beproeving zo weten te dragen, dat hij zich dichter
en nader tot God voelde. En zo was hij zich de laatste
dagen volledig bewust dat de dood, Gods bode, wel-
drazou komen. Hij heeft dan ook met vclledige onder-
werping aan Gods voorzienigheid zich voorbereid op
de grote overgang naar het eeuwig Leven.

Duurbare echigenote en familieleden, troost u
over mijn afsterven, mfn uur was gekomen : Gods wil
geschiede ! Tk dank u voor uw geede zorgen. Bidt
voor mijn zielerust in de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl

Vardendriessche-De Vleeschauwer,Nederbrakel.

Mevrouw Victor DE GEETER, geboren Marie VANDEMENSBRUGGE

De familien DE GEETER, VANDEMENSBRUGGE, VANDENHAUTE, LEMAGIE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




