Heer in uw handen beveel ik mijn geest.
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HEER GEEF IN UW GOEDHEID RUST EN
VREDE AAN

DE HEER
Vital - Remi DE GEETER

zoon van wijlen Camiel en Theresia VAN DEN
ABEELE

geboren te Opbrakel op 20 juni 1903 en er god-

vruchtig overleden op 13 februari 1971, voor-

zien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Het leven is een wonderbare gave, die dag
voor dag schoner en rijker wordt. In de prille
jeugd wordt ze met dromen en geluk omglansd
en eens de volle wasdom er is, wordt de wer-
kelijkheid soms hard en zwaar om dragen. In
zovele gaven van de natuur en in zovele moge-
lijkheden van het leven heeft hij niet mogen
delen maar als een goed mens en als kristen,
die leefde van princiepen en geloof, worstelt
men er zich doorheen, soms met veel last en
strijd om zijn roeping en als burger trouw te
vervullen in zijn familiekring.

Hij bewaarde in zijn hart de blijdschap en
de onschuld van een kind, als trouwe mede-
burger was hij tevreden met zijn lot, waar
hij kon volbracht hij zijn dagtaak met vreugde
en voldoening. Hij was gevoelig voor iedere
kleine attentie, gans zijn leven werd met liefde
en zorg omringd, stil, nederig en zachtjes is hij
heengegaan naar het vaderhuis. De goede en
barmhartige God zal mild zijn en tot hem de
woorden richten van de eeuwige waarheid :
"Welaan dan goede en getrouwe dienstknecht,
over weinig zijt gij getrouw geweest over veel
zal ik U aanstellen, ga binnen in de vreugde
van de Heer.” (Math. XXV, 23)

Mijn geliefde broer, zusters en schoonbroers,
neven en nichten, familie en kennissen, gij weet
hoezeer ik van U hield, uw genegenheid en
vriendschap, uw hulp en uw attenties waren
voor mij een vreugde en steun in mijn eenzaam
en eenvoudig bestaan. Moge de goede God U
alles vergelden er om zegenen en bewaren, voor
wat ge voor mij gedaan hebt.

De families DE GEETER-VAN DEN ABEELE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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