De vreugde onzer harten is weggenomen en in droef-
heid veranderd : de kroon van ons hoofd is weggevallen.

i
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

ALBERT DE GEYTER

echtgenoot van Mevrouw
CHRISTIANE D’HAENENS

geboren te Zegelsem op 1 juli 1016 en godvruchtig

overleden te Gent in het academisch ziekenhuis op

18 augustus 1973, gesterkt door het H. Sakrament van
de zieken.

Goede grond was ’t, en goede eerde
waar gij het leven hebt ontvaan..... G. Gezelle.

’t Is hard in “t midden van de cogstmaand, de boer die
sterft.... en nog zoveel te doen....

’t Is spijtig want er was nog werk voor mij....
BUIG UW HOOFD. - GODS WIL GESCHIEDE.

Maar wat ik zaaide bloeit: zes kristen Vlamingen ;
wachtend op de toekomst.

Kinderen ! rijpt tot welige oogst !

Ik leefde niet vergeefs

Ik heb mijn loon gekregen.

RECHT OP DAT HOOFD. - GODS WIL GESCHIEDE.

Vrog.u{, mijn hart is bij U en ik weet dat uw hart bij
mij is.

De karaktertrek dat wij het meest in onze vader be-
wonderden was zijn trouw aan een gegeven woord.

U, dierbare Zuster, die deel uitmaakt van ons huisgezin,
verlaat ik met een dankbaar hart om de grote gene-
genheid die ik van U steeds heb mogen ondervinden.

Beste Zusters en familie, tot weerziens bij de Heer.

Bidt voor mij.

Zeer gevoelig voor de blijken van kristelijke
deelneming, danken U de families

DE GEYTER,
D’HAENENS,
BOCKSTAEL,

VAN DER DONCKT.




