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De Here zei: * ‘tIs avond en
‘t wordt stille

kom nu maar bij mij

‘t wordt stille,

de bange uren zijn voorbij
en 't wordt stille, kom bij mij.*

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Erna DE GEYTER

echtgenote van de Heer Julien FRANCOIS

Geboren te Deftinge op 2 maart 1930 en
Godvruchtig overleden te Zottegem op
20 januari 1993.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

De strijd is gestreden, het leed geleden.
Rust numaaruitin de vrede van de Heer,
na maandenlang zwoegen.

Als een dief in de nacht kwam de dood
toch nog onverwacht.

Alleen de sporen achterlatend van het
onmisbaar geworden gesuis van het
zuurstofapparaat.

Voor klein en groot wordt het nuwennen
aan de lege plaats bij het raam.

"Hoe was het op school ?°

"Moet je nog weg vanavond ?*

Met open armen wachtend op een
bezoek

"Weer of geen weer, altijd thuis."

Het wordt voor jou een blij weerzien bij al
diegenenwaarjezo graagvanvertelde.
Geen woorden ften afscheid, doch onze
gedachten blijven bij jou.

Julien, Gerard, Gonda,
Sarah, Caroline en Jeroen,
danken U voor Uw medeleven.
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