Tegen den dood en is geen schild
Leef gelijk ge sterven wilt...

+

Gedenk in uw blijvend gebed
de ziel van

DE HEER

GEORGES, HECTOR DE GEYTER

weduwnaar van
Maria HERREGODTS(}), DE CNIJF M.-Louise(})

geboren te Deftinge op 25 augustus 1901 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 25 augustus
1988, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.

Hector is gestorven op de dag dat hij zevenen-
tachtig werd. Oude ogen hebben lang gekeken
en veel gezien. Nog wou hij naar de toekomst
kijken bij zijn laatste woorden, toen hij aan zijn
twee zonen vroeg : «zorg dat jullie het goed
doen met elkaar ».

Zelf leefde hij graag op z'n eentje, terugge-
trokken. Hij liet anderen gerust, had nooit ruzie.
Hij had genoeg aan eigen zorgen en gedachten.
Wellicht wou hij het risico vermijden anderen te
kwetsen of door anderen gekwetst te worden.
Omgang met mensen is riskant. Onschokbaar
bleef hij daarom op veilige afstand, werd nooit
verrast of diep teleurgesteld. Was hij in zichzelf
soms treurig ? Leefde hij sober, wat ouderwets
en soms wat eigenzinnig ? Wie zal zeggen wat
hij van het leven wou ? Sommigen worden hef-
tig gegrepen door een symfonie, een standpunt

of een mens waarmee zij dan ontroerd worden,
bevlogen of entoesiast. Hector niet. Hij zorgde
voor zichzelf als voor een goede vriend, deed
zich niets tekort als mens in stilte en apart.
Werd ook graag gezien in het rustoord te Op-
brakel waar hij het laatste jaar verbleef, met de
schrik voor 't sterven dat hij niet ontwijken kon.
Vol van levensjaren, heeft hij méér gekregen
dan een doorsneemens te leven krijgt. Dankbaar
moet hij zijn geweest maar hij wou het zelden
zeggen.

Ooit speelde hij met de duiven. Die vertelden
hem hoe mooi de schepping is en hoe ook zij
bang zijn voor te hoge bergen en te diepe dalen.
Ergens tussenin verloopt een mensenleven. Ge-
woon als mens leefde hij tussen de uitersten
van te hoog geluk en te diep verdriet. Hector
zal nu de eeuwige rust gevonden hebben.

Met dank aan het personeel van het rustoord
te Opbrakel voor de zeer goede zorgen.

De families DE GEYTER, HERREGODTS,
DAUWERS, DE CNIJF en VAN DEN DOOREN,

danken U voor uw christelijke blijken van
medevoelen en voor uw gebeden.
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