Laat uw hart niet verontrust worden,
want in het huis van mijn vader
is ruimte voor velen. (Jo. 14, 1-2)

Vroom en dankbaar gedenken wij

MARTHA DE GEYTER

Geboren te Deftinge op 26 juni 1910 en
overleden te Geraardsbergen op 23 novem-
ber 1992, gesterkt door het sacrament der
zieken.

De families danken U.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

»” Ook de Mensenzoon is niet gekomen om
gediend te worden, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
Marcus 10,45.
Deze woorden van Jezus geven ons een
beeld van het leven van Tante Martha.
Gans haar leven heeft zij zich in dienst
gesteld van de Kerk door het dienen van
priesters.
Haar dagelijkse trouw aan de Heilige
Eucharistie, haar bekommernis om het
geestelijk 'welzijn van de parochianen en
vooral haar diepe verbondenheid met God
in haar dagelijkse leven, waren z0 van-
zelfsprekend.
Temidden van haar dierbare familie mocht
zij genieten van een weldoende rust, waar
zij samen met haar vriendin Clara, dagelijks
de paternoster bad voor het welzijn van
de kerk en al haar dierbaren.
Tante Martha, wij zullen u echt missen,
uw wijsheid en oprechte genegenheid voor
ieder van ons, uw medeleven met gans
de familie.
Heer onze God, moge tante Martha, die U
zo trouw heeft gediend, nu tenvolle leven
bij U. Wij blijven met haar, die ons zo
dierbaar was, verenigd in het gebed.

.




