« Alles tot meerdere eer en glorie van God »

1.

IN DE VREDE VAN DE HEER 1S OPGENOMEN
DE HEER

OCTAAF DE GEYTER

Weduwnaar van Mevrouw
Marie-Christine ZUTTERMAN

Geboren te Grammene op 27 juni 1883, zacht in
de Heer ontslapen op 18 juni 1974. Gesterkt door
Kristus in zijn H. Sakramenten en de Pauselijke
zegen.
Hij was een trouw lid van de genootschap van de
H. Moeder Anna en ere-lid van de bond van
het H. Hart.

De leuze op dit gedachtenisprentje was de levens-
leuze waaraan de overledene zijn leven lang moe-
dig trouw is gebleven.

Als een rijpe vrucht werd vader binnengehaald
door de Heer van de oogst om voor eeuwig te
verblijven in het geluk van het Vaderhuis. Wij dan-
ken God om onze goede vader, die wij zo lang
onder ons mochten eren en liefhebben. Hij is ons
voorgegaan in een rotsvast geloof en vertrouwen
in God. Hij was een voorbeeld van rusteloze werk-
zaamheid. Het harde werk was voor hem een
vreugde en een zegen in Gods ruime en vrije na-
tuur. Kon hij het werk niet meer af, dan ging hij
wandelen in al wat er groeide en bloeide in het
open veld. Opgeéist door het vluchtend duitse
leger is hij lange maanden pijnlijk en zonder
nieuws afwezig gebleven in ons midden. Vooral
laat hij ons een kostbare erfenis na van een vroom
en diep kristelijk leven, vol zorg en toegewijde

liefde voor de zijnen, bekroond met een heerlijke
oude dag samen met moeder in rustig en vredig
samenzijn. Wij danken God voor al het edele en
schone, dat zij ons en hun medemensen, als een
afstraling van de Goede God in goedheid en lief-
de in zijn scheppende almacht ten beste hebben
gegeven. Zulke mensen hoe hoog in jaren gaan
nog altijd te vroeg van ons heen.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik ben
nu op rust gegaan bij God en bij moeder zaliger.
Houdt onze gedachtenis in ere, door het leven,
met al zijn wel en wee te aanvaarden uit Gods
hand, om het met vrucht beladen terug te geven.
Bidt voor ons opdat Hij ons genadig weze.

Ik dank U allen en voor alles, voor uw genegen-
heid en zorg waarmee ge voor ons beiden ons
leven en oude dag omkranst hebt, en gij mijn
zoon priester, mijn trots, gedenk mij en uw moe-
der in de eucharistie. God zegene en beware U
allen, tot wij eens weer samen verenigd zijn voor
altijd en gelukkig bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid,

O. L. Vrouw Hulp der kristenen, bid voor hem.

De families DE GEYTER - ZUTTERMAN en
GRYSPEIRT - DE PRE,

danken U om de blijken van deelneming
in hun rouw.
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