Nu laat Gij, Heer uw dienaar gaan in vrede,
want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd...
{woorden van Simeon op Lichtmis)

T

OPDAT DE HEER HAAR IN VREDE GELEIDE
NAAR HET HUIS VAN DE VADER VAN HET
LICHT,

bidden wij voor Mejuffer

VICTORIA DE GEYTER

die het levenslicht zag op 11 december 1873 te

St.-Maria-Oudenhove en overleed te Zottegem, van-

waar zij naar het eeuwig licht is opgegaan,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en der stervenden.

In de ouderdom van twee en negentig jaar
heeft Victoria het tijdelijke met het eeuwige ver-
wisseld. Langer dan heel wat gezondere en sterke
mensen heeft zij onder ons veriocefd. Het scheen
alsof de tijd voor haar was blijven stilstaan.
Zij ook scheen steeds maar dezelfde te blijven,
onveranderlijk, maar nu is naar ’s Heren wens
haar verlangen werkelijkheid geworden : voor al-
tijd bij de Heer te zijn.

Nu is een einde gekomen aan haar stille lij-
den, de ze bescheiden en onopvallend met zic
droeg zonder klagen. Haar ogen hebben thans
een nieuw licht ontdekt : de glans van ’s Heren
aanschijn. Haar moeizaam en murmelend gebed
is overgegaan in de heerlijke lofzang van Simeon :
Laat mij nu maar gaan, Heer... mij, uw dienares,
nu uw heerlijkheid voor mijn ogen gaat aan-
zwellen als een stroom van onzegbaar geluk...

Dierbare broeders en zusters in Christus, als
een lichtmiskaars, is haar arme lichaam gans
opgebrand, maar haar licht heeft geschenen zo-
vele jaren in edelmoedigheid en goedheid. Haar
leven was mniet voor niets geleefd.

Gedenk haar in uw gebed en bid met haar tot
de Heer, dat ook uw leven moge vrucht dragen

voor uw familiec en uw omgeving, voor de armen
van deze wereld en allen aan wie God u hun
nood laat zien.

God, Heer van alle ontferming,

geef aan uw dienares Victoria

het verblijf van de verkwikking,

de zaligheid van de rust

en de klaarheid van het licht.

Amen.

De families DE GEYTER en ALLEGAERT,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
li(lristclijke deelneming danken U van
arte

Druk. J. De Vleeschouwer Neerstr.41 Nederbrakel




