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In ons gebed en de H. Eucharistieviering
gedenken wij dankbaar

De Heer
Maurice DE GHESELLE
echtgenoot van Mevr. Simonne VANDERSTICHEL

geboren te Veurne op 19 november 1922 en
plotseling overleden te Vloesberg op 22 mei 1993,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».
Na de uitvaartplechtigheid op 29 mei in de kerk
van St-Luc te Vloesberg werd hij daar begraven.

Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.

Tijdens de oorlogsjaren heeft Maurice het vak van
kleermaker geleerd in de abdijschool van Loppem.
Door 'n vriend leerde hij D'Hoppe kennen, waar hij na
het huwelijk met Simonne voorgoed bleef wonen. Hij
paste zich helemaal aan, zodat hij gaarne gezien werd
door jedereen.

Maurice hield niet van ingewikkelde theorieén, maar
was een plichtgetrouwe man van de eenvoudige,
volgehouden daad. Hij was zeer zachtzinnig en
bescheiden van aard en kon daardoor met iedereen
overeenkomen. Hij praatte met zachte stem en luisterde
steeds aandachtig. Hij had alléén maar vrienden.

Maurice was een trouwe liefhebbende echtgenoot en
hielp overal in het huishouden waar dit maar enigzins

nodig was. Wegens zijn gemeenschapszin was hij
voortdurend actief in het feestcomiteit van D'Hoppe.
Met zijn vrienden kon hij genieten van urenlange
wandelingen in Gods vrije natuur.

Ongeveer vier maanden geleden openbaarde zich zijn
ziekte. Ziek zijn is een moeilijke opdracht. Maurice
heeft ook deze vervuld zonder klagen en onrust. De
laatste tijd werd hij hulpeloos, hij die zoveel hulp aan
anderen gegeven had.

Dank aan Simonne voor al je liefdevolle zorgen.
Dank ook aan de buren voor hun trouwe vriendschap,
dank aan de dokters, die alles deden om mijn lijden te
verlichten.

De taak van Maurice is volbracht, de onze gaat nog
verder. Laten wij nu voor hem bidden : "Goede Vader,
neem hem op in uw hemels Vaderhuis. Laat hem daar
gelukkig zijn met allen, die hem dierbaar waren en zijn
voorgegaan. Dit vragen wij U door Jezus Christus, Uw
Zoon en onze Heer". Wij zeggen Maurice geen
vaarwel, maar tot een blij weerziens bij de Heer.

De namis heeft plaats op zondag 13 juni 1993
om 10 uur in de kerk van D'Hoppe.

Mevrouw Maurice DE GHESELLE-VANDERSTICHEL,

De families DE GHESELLE-CORNETTE en
VANDERSTICHEL-MINCKE,

danken U voor de blijken van deelneming en gebed.

Rouwdienst DEVOS, Ronse.




