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Vroom aandenken aan
de heer
Remi - Jozef DE GLAS

weduwnaar van

Maria De Chnijf
geboren te Ophasselt op 6 februari
1905 en overleden te Brakel op 7

september 1985, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.

Oud - gemeenteraadslid

De families De Glas, De Clercq,
De Cnijf en Stradiot
danken u van harte voor uw gebeden
en uw blijken van oprechte deelneming.
Uitg. G. Holderbeke, Ophasselt
Begrafenisond. Haustraete - Steenhuize

Dank Heer, voor de jaren die ik in
krachtige levensbloei heb mogen wer-
ken ; dank niet minder voor de tijd
van lijden, voor Uw liefdevolle kastij-
ding ; dank voor zovele trouwe gene-
genheid en toewijding, die mij te beurt
vielen.

Wat ik deed, Heer, en wat ik leed,
neem het genadig aan als de kranke
offergave van uw dienaar en erbarm U
over zijn tekortkomingen.

Lieve kinderen, weest nu sterk en
moge mijn aandenken u troost en
berusting geven.

Liefde is sterker dan de dood.

Lieve vader, wij vertrouwen u toe aan
de almachtige God, en bevelen u aan
Hem, wiens schepsel gij zijt, opdat
gij, in zijn Hemel gelukkig moogt zijn.
Vaart wel, gij allen, kinderen, schoon-
broers, zusters, familieleden en vrien-
den, en bidt voor mij.




