« Als wij met Christus gestorven zijn
zullen wij met Hem leven » (2 Tim. 2, 11)

T

Laten wij de Heer danken voor het
edelmoedig levensoffer van

Zuster VIRGINIE
(Mejuffrouw Sylvie DE GOLS)

van de Zusters van Sint Franciscus
van Opbrakel.

Zij werd geboren te Aalst 5-5-1886
aan de Heer toegewijd door de
kloostergeloften 7-8-1912

ging naar het Vaderhuis terug

te Brakel-Opbrakel, gesterkt en

voorbereid door de

heilige sacramenten 29-1-1975

« Brengt met vreugde dank aan de Vader
die u bestemd heeft voor het erfdeel van de
heiligen. Hij heeft ons uit de macht van de
duisternis gered en ons overgebracht naar
het Rijk van zijn beminde Zoon ».

(Kol ; 1,12)

Dank U, Heer, dat Gij mij geroepen hebt,
al was het nu ook heel onverwacht... mid-
den in de nacht... zonder nog te talmen...
zonder pijnlijk afscheid, om de bruidegom
tegemoet te gaan. Dit zullen wel de laatste
gedachten en verlangens zijn geweest van
de dierbare overledene ; want wat kan een
mens van bijna negenentachtig jaar nog beter
verlangen dan eens voor altijd gelukkig te
zijn, en wel bij de Heer aan wie zij, - even-
als haar broer en nog drie van haar vier
zusters, haar lang en werkzaam leven had
toegewijd.

Zuster Virginie was een blijmoedige, voor-
beeldige religieuse, een stille getuige van
de Heer die zijn Blijde Boodschap voor haar
medezusters en medemensen heeft verwoord
en uitgebeeld, overal waar zij door haar over-
sten werd geplaatst. Aan haar diamanten
kloosterkroon vinden wij zovele kostbare pa-
rels van eenvoud, goedheid, blijmoedigheid,
werkzaamheid, aanhankelijkheid aan haar Over-
sten, godsvrucht, offerzin...

Voor dit schone en toegewijde leven willen
ook wij samen de Heer danken en wij wil-
len ervoor zorgen dat de nagedachtenis van
Zuster Virginie onder ons blijft leven als die
van iemand die in eenvoud van hart waarlijk
God heeft gezocht maar ook, omwille van
de Liefde, zich dienstbaar heeft gemaakt voor
haar medemensen. Zij moge voor ons een
voorspreekster zijn bij de Heer.

De Eerwaarde Heer Directeur

De Algemene Overste en de Zusters van
Sint Franciscus

De families DE GOLS-BULTE,

danken U voor uw gebeden en blijken
van christelijk medeleven.

»

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




