Ik ben de Verrijzenis en het Leven "’
VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

PRUDENCE DE GRAEVE

echtgenote van de Heer
RICHARD CLAUWAERT

geboren te Gontrode op 2 oktober 1892
en overleden te Oosterzele
op 23 april 1977,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken.

Met gerust gemoed kunnen wij de komst
van de Heer tegemoet zien, als wij van ons
leven iets goed en schoon hebben gemaakt;
als wij de weg hebben gevolgd die Jezus ons
heeft voorgeleefd. Aan het einde van die weg
staat Hij terug die ons schiep en de opdracht
gaf eerlijk te leven voor ons geluk hier en
later. — Dat heeft de dierbare overledene
steeds voor ogen gehouden. Haar leven was
misschien eenvoudig en stil; maar ze was
een werkzame en toegewijde echtgenote en
moeder, die alleen maar leefde voor haar man,
haar gezin en haar familie. Allen, maar vooral
haar echtgenoot, zullen haar hard missen. Voor
hem was ze de grote steun en de dierbare

levensgezellin. , ,Niemand leeft voor zich zelfl”
— dat had ze begrepen en beleefd in levens-
lange trouw en gave van zich zelf.

Als dat het geluk is van iedere mens, hoe-
veel te meer voor een overtuigde christen, die
daardoor het grote voorbeeld van Jezus na-
volgt. Moge God haar daarvoor in zijn eeuwi-
ge liefde opnemen.

Dierbare echtcenoot, hard voor u en veel
te plots is mijn heengaan. Heb dank voor uw
grote genegenneid en zorgvolle bekommernis.
Zonder groot lijden hen ik naar de hemelse
Vader mogen gaan. Mogen de kinderen en de
familie, zich rond u scharen en bijstaan. En
mogen we allen eens blijvend gelukkig zijn in
het hemels samenzijn en de eeuwige Paas-
vreugde van de Verrezen Heer.

De Heer Richard CLAUWAERT,
haar echtgenoot;
De Heer en Mevrouw
Albert CLAUWAERT-DE NEVE,
haar kinderen;
De Heer en M~vrouw
Lucien CLAUWAERT-GUILLEMAERE
en kinderen,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;
De familias DE GRAEVE, CLAUWAERT,
VAN DER HEYDEN en VAN GYSEGHEM
danken U voor de blijken van deelnemina
in rouw en gebed.
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