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Vroom en dankbaar aandenken aan

mevrouw

Amandine De Grauw
weduwe van de heer
Gilbert De Wolf

geboren te Deftinge op 6 juni 1899 en godvruchtig
overleden te Geraardsbergen op 7 december 197 2,
voorbereid tot de ontmoeting met de Heer door de
HH. Sacramenten van de zieken
en de Pauselijke zegen.

Lid van Bond voor gepensioneerden.

Niet de aarde alleen verdient ons alleraandacht,
inspanning en toewijding. De mens wordt niet tot
het leven geroepen om totaal te verdwijnen. De
mens, hoe actief en edelmoedig hij ook moge zijn,
kan zich zelf niet opwerken tot een verdienstelijk
bestaan dat de grenzen van de dood overschrijdt.
De God die wij aanbidden blijft trouw in ons leven
en ook na onze dood... in het eeuwige leven.

Stil, eenvoudig, rustig en vredevol beleefde ze in
goede en harde dagen haar taak : zich geven om
anderen er boven te helpen en troost en sterkte te
geven. Onbaatzuchtig, meelevend en medelijdend
bleef ze een sterke vrouw en moeder, en mocht
dan ook rekenen op de dankbare genegenheid van

kinderen en kleinkinderen die haar de plaats gaven
die haar, omwille van hare schone verdiensten toe-
kwam. Ook de Heer kreeg een schone plaats in
haar actief leven, en zal haar zeker een plaats voor-
behouden hebben bij de Vader, in een voor eeuwig
gelukkig zijn met haar geliefde echtgenoot.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u hartelijk
voor uw oprechte genegenheid en liefdevolle zor-
gen. De Heer beware u allen, gezegend in werk en
leven. Houdt de gedachtenis van uwe ouders en
grootouders in het verdere leven.

Dierbare broer, zuster en familie, dank om uw
vriendschap. Moge ik in uw gebed en herinnering
voortleven tot we weer eens samen zijn bij de Heer.

De families

DE GRAUW, DE WOLF,
DE VILLE en VERBIEST
danken u voor uw gebeden

en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries. Deftinge




