Gelukkig de mens, dien de Heer, bij zijn komst,
bereid zal vinden. H. Luc. XII, 37
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BID VOOR + DE ZIEL
van Mevrouw

Maria DE GRAUW

Weduwe van Jules DEMEYER
Geboren te Zarlardinge, de 30 November 1887, en
er overleden, de 6 April 1953.

Voorzien van de hulpmiddelen
Onzer Moeder de H. Kerk.

Hoe wijs en vcorzichtig is de mens, die zo
tracht te leven, als hij wenst gevonden te worden
in het uur der dood : als wij zien hoe vergankelijk
dit leven is, moeten wij zorgen ten allen tijde ge-
reed te zijn om voor God te verschijnen, want he-
den is de mens en morgen verschijnt hij niet meer.

Onze duurbare overledene mccht de vreugde
smaken van haar gekweten paasplicht, toen de
Heer haar plots tot zich riep. Het past dan, hjer,
het gebed uit de Mis der overledenen toe te voe-
gen : « In U, o Heer begroeten wij, de hoop op
een zalige verrijzenis; en de belofte van de toeko-
mende onsterfelijkheid verheugt hen die de on-
verbiddelijke wet van de dood bedroeft. »

Beminde kinderen, weest niet te veel bedroefd
over mijn plots heengaan ; wij hebben de hoop el-
kander eeuwig gelukkig weder te zien bij de
Heer. Leeft altijd als plichtbewuste christenen ;
helpt, bemint en sticht elkander en blijft mij in-
dachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar Ziel de eeuwige rust
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Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek

De families DE GRAUW, DEMEYER,
GILLEWIJTENS en FIVET;

danken U voor uw blijken van
christelijke deelneming.




