Ik ben de Verrijzenis en het Leven'!

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Achiel DE GROOTE

weduwnaar van wijlen mevrouw
Marie, Elodie SEEUWS

geboren te Velzeke-Ruddershove op
11 november 1883 en godvruchtig
overleden te Sint-Goriks-Oudenhove
de 6 januari 1969. Gesterkt door de
HH. Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen in extremis.
Lid van de Confrerie van de

H. Barbara en alle godvruchtige
genootschappen - Oudstrijder ’14-'18
- Vereerd met het Oorlogskruis -
IJzerkruis - Herinnerings- en Over-
winningsmedaille - Herinneringsme-
daille van Z.M. Albert I en der Stad
Nieuwpoort

.].

De familién De Groote, Seeuws,
De Ridder en De Potter
zijn zeer erkentelijk om uw blijken

van Kristelijke deelneming
en danken U,

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

Al sterft de rechtvaardige onverwacht,
toch zal hij in rust wezen (Sap.); want ge-
lukkig de mens die de Heer getrouw ge-
dient heeft en steeds bereid is rekenschap
te geven ; al komt dan de dood als een dief
in de nacht, toch is hij geen vreemdeling
maar een verwachte gast die tevens de be-
loning brengt voor jarenlange trouwe
dienst.

God weet trouwens best wat goed is
voor zijn kinderen en hen die Hij als de
zijnen heeft aangenomen zal Hij ook veilig
in het vaderhuis binnenvoeren.

Daarom, mijn beste kinderen zult gij u
troosten met de gedachte dat ik nu bij de
Heer in vrede ben, dankbaar voor uw goe-
de zorgen maar tevens zo dicht bij de Heer
dat ik nu voor u zorgen kan, als gij mij
niet vergeet in uw herinnering aan een
oude trouwe werker, een goede vader,
maar tevens ook in uw gebeden. Vergeten
wij het niet, voor God blijven wij toch
altijd zondaars die zijn ontferming nodig
hebben.

Mijn Jezus barmhartigheid !




