«Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God zijn vriendschap en Zijn liefde geven.»

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Angela DE GROOTE
echtgenote van De Heer Frans (Torke) LIMPENS

geboren te Opbrakel op 31 mei 1916 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 22 maart 1996,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De families
DE GROOTE, LIMPENS, WAUTERS en COESSENS
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis op vrijdag 26 april 1996 om 19 uur in de
dekanale kerk Sint-Pieter te Brakel.

Nu Angele van ons is heengegaan beseffen wij pas goed wat zij
voor ons en voor zoveel andere mensen heeft betekend.

Naast verdriet en droefheid om haar afsterven voelen wij vooral een
grote dankbaarheid voor alles wat deze dienstbare en gelovige
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder tijdens haar leven heett
tot stand gebracht.

Dat leven heeft zich afgespeeld rond een dubbel middelpunt : haar
gezin en haar stoffenwinkel, doch steeds was er ook tijd voor een
blijk van belangstelling en medeleven voor de buren en klanten die
Zij gedurig over de vloer kreeg.

Langer dan een gouden jubileum mochten Angele en Torke
samenblijven. Voor 3 jaar echter werd Torke ziek en moest hij bij
alles geholpen worden. Met hulp van familie en derden heeft
Angele hem dag en nacht met veel engelengeduld verzorgd en
reeds een stukje hemel op aarde bezorgd tot dat zij zelf niet meer
kon wegens ziekte. Zij voelde zich goed in hun huis in de
Wielendaalstraat tot het niet meer alleen ging, want ook Angéle had
hulp van derden nodig.

Samen hebben ze een jaar mogen doorbrengen in het rusthuis De
Samaritaan te Nukerke.

Voor zes weken moest zij dan om medische redenen opgenomen
worden in het ziekenhuis. Haar dood werd voor haar een echte
bevrijding en verlossing uit haar lijden.

In het bijzijn van haar naaste familie is zij dan naar haar God en
Schepper teruggekeerd met de vrede en de rust van een
kristenmens.

Heer, wij vouwen onze handen tot gebed en vertrouwen Angele die
ons 2o lief was en blijft, aan U toe. Neem haar op Heer, in Uw liefde
en dat zij bij U het geluk en de vreugde mag vinden zonder einde.

Uitvaartverzorging RAOUL bvba, BRAKEL







