Gegroet, o Kruis, onze enige hoop !

1..

In de Vrede van Kristus ruste de ziel van

DE HEER

Jules DE GROOTE

echtgenoot van Mevrouw
Hilda PROVOST,

geboren te Michelbeke op 3 april 1909 en
godvruchtig overleden te Gent
op 7 oktober 1971,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Chevalier de 1'Ordre du Silence et de I'Epée
de Chypre

Hon. Cap. |.M.O.S.
Membre de I'Union S.R. A.
Laureaat van de Arbeid

Vereerd met verscheidene binnen- en buiten-
landse Militaire en Burgerlijke Eretekens.

Ongetwijfeld heeft onze duurbare overle-
dene zijn dagen niet gesleten in een soort
zalig niets-doen. Op velerlei terrein wist hij
zich te bekwamen en verdienstelijk te maken.

Moge de goede God hem nu vrede en rust
verlenen in het eeuwig leven. Dit vragen en
bidden we omdat we toch weten en geloven
dat de dood niet het einde is, maar de over-
gang van het tijdelijke naar het eeuwig leven.
Daarom smeken we God telkens bij het heen-
gaan van iemand die ons duurbaar was, dat
God onze duurbare overledene in Zijn erbar-
men genadig moge wezen.

Beminde echtgenote, kinderen en familie,
ik dank U om uw liefde, genegenheid en
trouwe zorgen, vooral dan in mijn dagen van
ziekte en pijn. Ik dank U en vraag U nog af
en toe eens voor mij te bidden.

Ook U, mijn trouwe dienster en gij allen
mijn beste vrienden en goede bekenden, ook
U wil ik danken voor uw genegenheid en
ook aan U vraag ik een goed gebed voor mij.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Jules DE GROOTE-PROVOST,

zijn echtgenote.
De Heer en Mevrouw Gerard ADRIAENS-DE
GROOTE, zijn kinderen.

De families DE GROOTE, RIMBOUT, PROVOST
en VAN DE CASTEELE,

zijn zzer erkentelijk voor de blijken van
medeleven in de rouw die hen treft.
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Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




