Bewaar het aandenken van uw vriend in uw hart
en vergeet hem niet in uw gebeden. (Eccl.)
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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

LEO DE GROOTE

geborente Sint-Maria-Oudenhove de 16 augustus
1868 en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 22
januari 1962, gesterkt door de genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.
Hij was lid van de H.Hartbond.

Hoe zoet is het te sterven na een gestadige gods-
vrucht gehad te hebben tot het Hart van degene die
ons moet oordelen, (H. Marg. Maria)

Na een gevaarlijke reis ben ik gekomen in het
zicht van de haven naar dewelke ik zo lang en zo
vurig heb getracht, ik ga mijn God genieten van
wiens bezit de wereld mij verstoken hield, welhaast
zal ik verlost zijn van de drukkende last die ik niet
meer dragen kan. (H.Lud.)

‘De voorsmaak van het hemelse leven in God is
de Eucharistie; hoe vurig verlangde deze oude man
naar de komst van zijn verlosser bij iedere hoogdag
maar vooral toen hij zijn einde voelde naderen. Moge
het lichaam van Onze Heer Jezus Kristus voor hem de
reispenning wezen die de poorten van het Hemelse
Jerusalem ontsluit.

Zalig en vredig is hij heengegaan, de Heer vond
hem bereid. De beprosvingen van de oude dag heeft
hij aanvaard en gedragen met een offervaardigheid
die zijn vruchten nalaat in eigen ziel en in het gemoed
van de omstaanders. Dankbaar was hij voor iedere
dienst die hem werd bewezen.

Mijne dierbaren, pijnlijk valt het scheiden; laat u
opbeuren door het vooruitzicht van de onsterfelijkheid
in het hemels tehuis waar wij elkaar weerzien in
blijdschap en eeuwige jeugd; ik dank u voor uw
voortdurende zorgen en blijvende genegenheid, ver-
geet mij niet in uw gebeden, gij vooral mijn zuster,
bruid des Heren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300d.a.
De vier akten. (12 jaar aflaat)
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Om uw medevoelen in onze droefheid,
maar vooral om de steun van uw ge-
bed voor de ziel van onze dierbare

overledene danken wij U zeer.

Mejuffer Octavie DE GROOTE,

Eerwaarde Moeder Marie-Chantal, der
Zusters van O.L. Vrouw Presentatie,
te Lotenhulle, zijn zusters

Mejuffer Elisa VAN DER MASSEN
zijn nicht
De families DE GROOTE, COSIJNS, VAN
DER MASSEN.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St-Maria-Oud.




